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3¢ zondag van de 40 dagentijd

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: Ds. Marianne Gaastra, PG Het Vierkant (Wognum,
Benningbroek, Sijbekarspel, Nibbixwoud)

organist/pianist:  Diny Kotterer

lector: Marjoke Berendsen

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor Project van Stichting Share: Vrouwen
in Tanzania perspectief bieden. Broeder Odrick is in Tanzania (regio Mofu)
de projectpartner. Hij is zeer begaan met de kwetsbare jongeren in deze
achtergebleven regio. De doelgroep zijn jongeren - met name meisjes - die
de school hebben verlaten op een leeftijd van 11 tot 15 jaar. Zij kunnen hun
inkomen niet verwerven en zijn daardoor kwetsbaar. Met beroepsgerichte
cursussen van een half jaar krijgen zij nieuwe vaardigheden en perspectief.
In juli 2023 is de eerste cursus ‘kleding maken’ gestart. Daarna gevolgd door
de cursussen: ‘voedselbereiding’, ‘haar en lichaamsverzorging’ en
‘computer / administratie’. Tot nu toe hebben 120 cursisten deelgenomen.
Op dit moment volgen 85 jongeren een cursus. Zij zijn in de leeftijd van 15
tot 30 jaar. Helaas verlaat, door meerdere oorzaken, een kwart van hen
voortijdig de opleiding. Er zijn meerdere oorzaken van het niet afronden. De
volgende fase van het project omvat nu een bescheiden schoolgeld fonds,
een slaapzaal en bedden voor 20 jonge vrouwen, kinderopvang en een
‘startkapitaal fonds’.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.



UIT DE GEMEENTE

o Vorige week zondag is afgekondigd dat mw. Henny de Vries de bloemen
uit de kerk zou krijgen. Dit kon niet doorgaan omdat op de longafdeling
van Magnushof, waar zij verblijft, geen bloemen zijn toegestaan.
De bloemen waren vervolgens bedoeld voor de nabestaanden van
mw. Gerda Biersteker, maar omdat haar zonen ver weg wonen, is het
boeket bezorgd bij Jan en Ali Gootjes. Gerda was een dierbare vriendin.

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk
beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met
elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een
opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders
uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst).
Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de
Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie:
drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

l.v.m. de privacy noemen we in de kerkdienst bij de mededelingen
niet het adres van het gemeentelid die de bloemengroet krijgt.

Als u met een gemeentelid in contact wilt komen, laat dit dan weten
aan de scriba of een ander kerkenraadslid. Zie de gele adressenlijst.

LITURGISCHE SCHIKKING 40 dagentijd

Thema ‘levensweg’

De schikking is weer een opbouwschikking. D.w.z. dat deze elke
zondag verder uitgebreid wordt.

We zien een trap die is bekleed met een wit kleed. De treden zijn de
zondagen naar Pasen toe.

ledere zondag wordt er iets op een trede gelegd dat past bij de lezing
van de kinder- en van de ‘volwassen’-dienst. Zo volgen we met elkaar
de weg die Jezus gaat.
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De lezing voor zowel de kinderen als in de dienst is Lucas 13: 1-9. Het
is het verhaal van de vijgenboom. Daarnaast wordt in de dienst ook
uit Exodus 6: 2-8 en Lucas 12:54 gelezen.

Jezus vertelt in Lucas 13 de gelijkenis van de vijgenboom die geen
vruchten draagt. En het geduld van de wijngaardenier: geef de
vijgenboom een kans.

God is genadig en geduldig. Intussen worden wij opgeroepen tot
inkeer/bekering en vrucht dragen. Het is niet onverschillig hoe wij
kiezen en leven.

Op deze derde zondag ligt ook op de volgende tree de paarse loper:
(kleur van bezinning en voorbereiding) De takken van de vijgenboom
zijn nog kaal. Ze geven een belofte van leven door hun knoppen,
maar we moeten geduldig wachten of ze ook vrucht zullen dragen.
De kinderen mogen er een mandje met gedroogde vijgen bij zetten
zodat ze weten hoe ze er uitzien.

KUKEN, LUISTEREN EN LEZEN

» Om de dienst online te volgen,
klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk

» Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl

> De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk
of klikken op: liturgie van deze zondag v

» U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de
Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>>
QRcode te scannen.

MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen aan
de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of tablet kunt u
via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

AGENDA



https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf

SOBERE MAALTIJDEN in de 40 dagentijd

Op donderdag 27 maart en 3 april worden er nog sobere maaltijden
gehouden. Aanvang 18.00 uur. Er liggen intekenlijsten in De Brink.
Heeft u vragen, bel of mail gerust naar Ineke de Boer, 06 24134553,
oosthoeve@hotmail.com

ALGEMEEN

WHATSAPP OF SIGNAL?

Op blz. 6 en 7 van Op Weg maart heeft u kunnen lezen welke overwegingen
er zouden kunnen zijn om van Whatsapp over te stappen op
berichtendienst Signal.

Als u Whatsapp niet meer wilt gebruiken en Signal op uw smartphone heeft
geinstalleerd, kunt u dit aan mij doorgeven. Dan wordt u toegevoegd aan
de groepsapp 'Ontmoetingskerk'. Dit doen we uiteraard niet zonder uw
toestemming, dus u mag zelf actie in deze nemen.

Als er 25 mensen zijn die dit doen, zetten we voortaan berichten zowel in
de groepsapp in Whatsapp als in Signal.

Met vriendelijke groet,
Nel Huibers-Kouwen
Taakgroep Communicatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden
via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit
niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te
gaan zitten.




